
 

Op de herdenkingsdag van 4 mei 2021 wil Pejjerlandj een postuum eerbetoon 

en Ode brengen aan alle oorlogsweduwen die alleen achterbleven door het 

geweld van de tweede wereldoorlog, berooid van alles. 

Ode aan hen die alleen achterbleven in het Pejjerlandj 

tengevolge van de afschuwelijke tweede 

Wereldoorlog 

Wij denken daarbij aan Weduwen en wezen waarvoor 

de oorlog op 5 mei 1945 nog niet afgelopen was. 

 

www.pejjerlandj.nl draagt dit standbeeld op aan deze 

mensen. 

 

 



    

         

 Met respect noemen wij hu namen.       
         

Naam:             Datum 
overlijden: 

  Aantal 

    vader  moeder kind  Kinderen 

Mevrouw Baaten-van Wegberg  Hingen 23-9-1940  20-1-1945  12 

2 kinderen omgekomen door granaatvuur   21-1-1945   

         

Mevrouw  Beunen-van Pol Hingen 20-1-1945    10 

nummer 11 was op komst       

Mevrouw  Beunen-Smeets Hingen 24-5-1940    3 

         

Mevrouw Beunen-Eberson Pey 18-10-1944    1 

         

Mevrouw 
Heythuijsen- 

       

Heythuijsen  Slek 19-1-1945    0 

Mevrouw Hochstenbach-       

Houben   P'brug 17-9-1944    2 

Mevrouw v. Kempen-Boonen Pey 26-1-1945    5 

dochter overleden door granaatvuur   26-1-1945   

         

Mevrouw Koenen-Jans Pey 26-1-1945    7 

         

Mevrouw Maessen-Geurts Slek 20-3-1945    3 

Opruimen mijnen        

         

Mevrouw Maessen-Slangen  9-2-1945    5 

baby van 8 
maanden 

    9-2-1945   

         

Mevrouw Meerten-Gerrits Pey 22-10-1940    6 

 zoon door granaten getroffen in     17-1-1945   

Maria Hoop        

Mevrouw Rijks-
Heltzel 

 Hingen 21-1-1945    4 

nummer 5 was op komst       

         

Mevrouw Schulpen-Blanken Pey 23-1-1945    2 

         

Kinderen Vullings-Jeuken Lilbosch 12-10-1944 12-10-1944   3 

één kind overleden samen met     12-10-1944   

ouders         

         

Mevrouw Wessels  Schilberg 2-10-1944    4 

         

Dhr. R. Zeelen  Pey  19-2-1945   5 

kind verongelukt door ontploffing     25-2-1945   

munitie         

Dhr. L. Dircks  Schilberg  22-1-1945   5 

kind verongelukt door granaten    21-1-1945   



         

Met respect noemen wij hun namen. 

 


