
†   Peter Coenen (86 jaar)   

 weduwnaar van Tilke Jutten 
 

Peter groeide op als oudste in een gezin van vier kinderen. In Tilke vond hij een trouwe 

reisgenoot op de weg door het leven. Hun liefde resulteerde in een huwelijk dat ruim 57 

jaar mocht duren. Peter werkte op de Staatsmijnen Maurits en Emma; daarna bij de 

gemeente Echt waar hij de voetbalvelden verzorgde. Als een echt buitenmens was hij 

vaak te vinden in de moestuin en tussen de bloemen. Een passie waren de zangvogels, 

waarnaar hij graag keek en luisterde. Zijn grootste schat was het gezin, waarvoor hij altijd 

klaarstond. Het overlijden van Tilke raakte hem diep en steeds vaker uitte hij het 

verlangen om weer bij haar te kunnen zijn. Tijdens de avondwake werd voor hem 

gebeden: “Laat Peter wonen in uw huis, waar ruimte is voor velen. Door U herkend, 

getooid met licht. Zo bidden wij tot U, die ons aller toekomst wilt zijn, onze vrede 

voorgoed.”  
 


